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Paul de Leeuw zoekt voor de aangenaam spottende voice-over van 
‘Dit is geen  kerstfilm’ naar zijn innerlijke Paul Haenen. Met succes.

De prikken in Dit is geen kerstfilm 
zijn geregeld geestig, soms zelfs 
scherp, maar het totaalplaatje is 
minder origineel en eigen dan mag 
worden verwacht.

W
at als kerst eens niet 
culmineert in een 
feestelijk samenzijn 
rond de eettafel? 
Wat als al die 

 familieleden met hun uiteenlopende 
gedachten, gevoelens, goede en voor­
al slechte karaktereigenschappen, 
politieke meningen en bijbehorende 
oogkleppen elkaar voor het zoveelste 
jaar tegelijk onder ogen zien en de 
boel niet opgelegd gezellig blijft? 
Als de grote onderwerpen van deze 
tijd – cancelcultuur, racisme, seks, 
machtsmisbruik, mannelijkheid, 
vrouwelijkheid, noem maar op – zich 
stuk voor stuk in huiselijke kring 
 manifesteren?

Met dit beeld – woedend geschreeuw 

in slowmotion tijdens de kerstdis – 
 begint Dit is geen kerstfilm, een 
 Nederlandse cultuuroorlogsatire die 
afgelopen september verrassend werd 
bekroond met drie Gouden Kalveren 
(beste regie voor Michael Middelkoop, 
scenario voor Lotte Tabbers en Isis 
Mihrimah Cabolet en bijrol voor Laura 
Bakker). Dan keert de film een paar 
 weken terug in de tijd en zien we hoe 
het zover is gekomen.

Dit is geen kerstfilm is in weerwil van 
de titel een film die met zijn mozaïek­
structuur en levenslesjes het kerst­
genre eerder omarmt dan op de hak 
neemt. Vier familieleden krijgen daar­
bij hun eigen hoofdstuk. 

Moeder Brechtje (Jacqueline Blom) 
wordt als theaterdocent gecanceld na­
dat een van haar studenten zich op tv 
heeft uitgesproken over haar latente 
racisme.  Vader Martijn (René van 
 Zinnicq Bergmann) ontfermt zich over 
een nieuwe jonge collega (Gouden 

Kalf­winnaar Bakker) en transformeert 
na een  dronken avond in een opdrin­
gerige engerd.

Dochter Jos (Stefanie van Leersum) 
doceert ‘gendercompensatie’, een les 
waarin jongens meisjesdingen leren 
en vice versa, en ziet hoe de vader van 
een van haar leerlingen door het lint 
gaat van zijn plotseling nagellakkende 
zoon. Schoonzoon Justus (Kiefer 
Zwart) slaagt er ten slotte niet in zijn 
vriendin te vingeren (ze voelt zich 
 behandeld als een iPhone) en duikelt 
in het gedachtengoed van een Jordan 
Peterson­achtige mannelijkheids­
goeroe.

Paul de Leeuw zoekt buiten beeld 
voor de aangenaam spottende voice­ 
over ondertussen naar zijn innerlijke 
Paul Haenen. Met succes. Over de op 
zijn eigen planeet levende jongste 
 familietelg Beer, lid van generatie Z: ‘De 
laatste letter van het alfabet, alsof ze al 
wisten dat er na hem geen gene raties 
meer zouden komen.’

Het is thematiek die in deze satiri­
sche gedaante vooral bekend is van 
Nieuw zeer: de gendercompensatieles 
van Jos is zelfs rechtstreeks ontleend 
aan de NTR­sketchserie van Niek 
 Barendsen. De toon van Dit is geen kerst-
film mag dan wat minder vet aangezet 
zijn, het prikken in de groeistuipen 
van een  veranderende samenleving is 
vergelijkbaar. 

Die stekels zijn hier geregeld geestig, 
soms zelfs scherp, maar het totaal­
plaatje is minder origineel en eigen 
dan mag worden verwacht. Het slot is 
zelfs rommelig te noemen. En dit is 
toch echt het scenario dat werd 
 bekroond met de belangrijkste Neder­
landse filmprijs.

Dit is geen kerstfilm vraagt om bij­
gestelde verwachtingen: dit is meer 
een aaneenschakeling van vermakelij­
ke sketches met uitgekiende typetjes 
dan een volwaardige film.
Berend Jan Bockting

 Ergens gaat het pijn doen, zoveel is 
duidelijk, de noden van industrie 
en kunstenaars gaan immers zel­
den  lekker samen. 

Nieuw is dat natuurlijk niet, want 
de industrie heeft altijd een oogje 
gehad op het dorpje, dat in de jaren 
zeventig werd gekraakt door een 
groep kunstenaars (met de zege van 
de pastoor). Ruigoord werd een be­
grip, maar de industrie bleef azen. 
En dus moet er, ook nu weer, voort­
durend worden geschakeld met de 
gemeente: wat mag er eigenlijk nog 
wel? En hoelang kunnen de bewo­
ners nog blijven in hun dorp?

De documentaire van Peter Win­
gender werkt daarbij goed als vro­
lijk portret van een kleurrijke 
 gemeenschap door de jaren heen, 
maar ook zeker als onderzoek naar 
de vraag hoeveel ruimte er in een 
steeds dichter bevolkte omgeving 
nog kan zijn voor de paradijsvogels.

Tegen de tijd dat er een typisch 
Hollands compromis wordt gevon­
den om iedereen – in elk geval een 
beetje – tevreden te houden, heeft 
Wingerder ons natuurlijk allang 
een kant laten kiezen. Want wat is 
het heerlijk om al die aanstekelijke 
figuren te zien, terwijl ze schilderen, 
hun eigen drank stoken, of poëtisch 
mompelen over de staat van wereld 
en planeet. Heeft Wingender ons in 
een kleine anderhalf uur toch 
 verdomd knap ingepakt. Gelukkig 
is er uiteindelijk genoeg hoop voor 
de nabije toekomst en kan Ruig­
oord er weer heel wat jaren tegen­
aan. En terecht. Op zo’n unieke 
 commune mag de wereld best een 
beetje zuinig blijven. AM

Hoeveel ruimte is er nog voor de paradijsvogels, dat is de vraag in 
‘Ruigoord – Een kosmisch lek’.

Ergens gaat het pijn doen, 
de noden van industrie en 
kunstenaars gaan immers 
zelden samen.

Kent u dat verhaal van het arme 
kunstenaarsdorpje dat langzaam 
wordt ingeklemd tussen contai­
ners, tanks en andere uitwassen van 
de industrie? 

Aan grootse contrasten inder­
daad geen gebrek in Ruigoord – Een 
kosmisch lek, een vermakelijke, bij 
vlagen ontroerende documentaire 
over het leven in het Amsterdamse 
kunstenaarsdorp Ruigoord. De oud­
ste culturele vrijplaats van Neder­
land staat in 2023 aan de vooravond 
van het vijftigjarig jubileum, maar 
wordt nog altijd met uitsterven 
 bedreigd. Gemeente en industrie 
hebben meer ruimte nodig om de 
duurzaamheidsagenda te realise­
ren in de nabije haven, en dus moet 
er worden nagedacht over de toe­
komst van Ruigoord.

Met de gevaarlijke opslag van 
groene waterstof in grote tanks, kan 
de veiligheid niet altijd meer gega­
randeerd worden. Kunnen er nog 
wel feesten, bruiloften en begrafe­
nissen worden georganiseerd in de 
iconische kerk op het terrein? 

Ruigoord: een 
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 Malade terug in de tijd. In hoofd­
stukken vernoemd naar Aznavours 
grootste hits, vliegen ze langs 
 sleutelmomenten uit zijn jeugd en 
artistieke ontwikkeling.

Met pianist Pierre Roche (Bastien 
Bouillon) debuteert Aznavour in 
het door de nazi’s bezette Parijs. Hij 
beleeft zijn eerste concertsucces­
sen; wordt op sleeptouw genomen 
door Piaf (Marie­Julie Baup) en 
 offert zijn gezinsleven op aan zijn 
 ambities. Ondanks Aznavours over­
rompelende charme, talent en tech­
nische virtuositeit blijft een interna­
tionale doorbraak uit.

Tot hij voor het eerst het autobio­
grafische Je m’voyais déjà zingt. Het 
regisseursduo laat het nummer in­
tegraal klinken, vergezeld door een 
ononderbroken take die van podi­
um naar publiek zweeft en terug­
keert naar Aznavour: een effectieve 
manier om te benadrukken dat hier 
een groot artiest werd geboren.

Zulke scènes vormen de hoogte­
punten van een film die keurig ver­
zorgd en ontegenzeglijk oprecht is, 
maar ook routineus en oppervlak­
kig. Het helpt niet dat Rahims ge­
zicht langdurig schuilgaat achter 
een neusprothese en digitaal is ver­
jongd. Dat bezwaar valt weg na de 
neuscorrectie en Aznavours jonge 
jaren. Hoe dichter Aznavour bij zijn 
succesformule komt, hoe vrijer 
 Rahim wordt om zijn spel van sub­
tiele en ook donkere toetsen te voor­
zien. Uiteindelijk is het zijn sterke 
vertolking, geflankeerd door fijne 
bijrollen, die de film boven de 
 middelmaat verheft.
Kevin Toma

In de biopic ‘Monsieur Aznavour’ laat de meesterchansonnier 
zich niet vloeren door racisme, tegenslag of twijfels.

In hoofdstukken vernoemd naar 
Aznavours grootste hits vliegt de 
film langs sleutelmomenten uit 
zijn artistieke ontwikkeling.

Zijn neus is te groot, zijn stem te 
rasperig en eigenlijk is hij überhaupt 
te lelijk voor een serieuze zangcarriè­
re. Chahnour Varinag Aznavourian, 
een jonge Parijzenaar van Armeense 
afkomst, laat zich niet vloeren door 
het rotte, vaak racistische commen­
taar dat hij voortdurend over zich 
heen krijgt. Goed, zijn naam moet 
Franser en zijn neus inderdaad klei­
ner – het was tenslotte Edith Piaf die 
hem dat laatste adviseerde – maar 
verder dient de wereld te beseffen 
met wie ze te maken heeft.

En zo geschiede, in de biopic 
 Monsieur Aznavour, al blijft het pad 
van meesterchansonnier Charles 
Aznavour (1924­2018) bezaaid met 
tegenslag, tragiek en twijfels. Welk 
levensdoel rest een man als hij, wan­
neer hij eindelijk alles heeft bereikt?

De met Aznavour­evergreens door­
spekte film begint in 1960, als Azna­
vour (Tahar Rahim) na een mislukte 
toernee met zijn zus belt en verzucht 
dat hij misschien maar beter kan 
stoppen. Vervolgens springen cine­
asten Mehdi Idir en Grand Corps 
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